6

SAMENLEVING

28 OKTOBER 2015

KERK & leven

Helpende handen voor Nepal

Wereld Missie Hulp steunt Vlaamse projecten die Nepal helpen heropbouwen

» Na de verwoestende
aardbeving ondersteunt
Wereld Missie Hulp
projecten in Nepal

» Duurzaamheid staat
daarbij voorop

» Maarten Wouters
stampt zelf een project
uit de grond

lilse VAN HALST

Op 25 april werd Nepal getrof-
fen door een verwoestende aard-
beving, op 12 mei gevolgd door
een tweede. Wereld Missie Hulp
vroeg meteen om financi€le
steun en riep alle Vlamingen die
zelf een steunproject hadden ge-
lanceerd op om contact met haar
op te nemen, zodat ook die pro-
jecten bij de hulpverlening be-
trokken konden worden.

Alvast bij Maarten Wouters was
dat aan geen dovemansoren ge-
zegd en intussen mag zijn pro-
ject voor de uitbouw van een lo-
kaal schoolproject, Madata Hata.
Helpend Handje Nepal, inderdaad
rekenen op steun van Wereld
Missie Hulp. De ondernemende
jongeman lanceerde het project
omdat hij tijdens een trekking
zijn hart aan Nepal en de Nepale-

zen was verloren. Vooral in Lang-
tang had hij vrienden gemaakt.
,»Toen ik hoorde dat alles in de
vallei van de kaart was geveegd,
stond mijn hart stil. Ik voelde me
machteloos. Ik zei meteen mijn
baan vaarwel en vertrok”, vertelt
de 23-jarige Maarten Wouters,

Maarten Wouters steekt zelf de handen uit de mouwen. © Madata Hata. Helpend Handje Nepal

die enkele dagen voor de tweede
aardbeving in Nepal aankwam.
Zijn Nepalese vriendin Sonam
had de ramp niet overleefd.
»Met mijn spaarcenten hielp ik
Thulo Shyabru, het dorp van So-
nams familie”, vertelt Wouters.
sDaar kwam amper hulp toe. Via

kennissen regelde ik een truck
met noodhulp. Elk van de 160 ge-
zinnen kreeg zo dertig Kkilo rijst,
een liter olie en een kilo zout.”
Wouters postte zijn verhaal op
Facebook en al snel kwam van al-
le kanten hulp. ,,Daardoor kon-
den we ook andere afgelegen

dorpen helpen. Dat was het be-
gin van mijn project”, zegt hij.
Na drie maanden was het tijd
om na te denken over welke hulp
er nodig was op lange termijn.
Wouters: ,,Jk leerde zeven kin-
deren uit vier gezinnen kennen
die in erbarmelijke omstandig-
heden leefden. In Belgié zocht ik

»1k zei meteen mijn baan
vaarwel en vertrok naar
Nepal”

meters en peters die hen financi-
eel willen steunen.Zo kunnen zij
naar school, wat hun leven hope-
lijk ingrijpend zal verbeteren.”
In januari keert Maarten Wou-
ters terug naar Nepal.

Ook andere projecten kregen al
steun dankzij giften die binnen-
liepen bij Wereld Missie Hulp.
»sDaarbij waken we er steeds over
duurzaam te investeren, zodat
een zo breed mogelijke groep
van mensen in nood geholpen
wordt”, benadrukt Ilona De Cos-
ter van Wereld Missie Hulp.

Giften zijn welkom op BEO8 4036
0540 0113 van Wereld Missie
Hulp met als vermelding ,Nepal”
of op BE25 7360 1967 3482 van
Helpend Handje. Meer info via
madatahata@outlook.com.




